
 

 

 

 

Oproep 
Na mijn militaire diensttijd in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (de huidige Indonesische 

provincies Papua en West-Papua), ben ik sinds 1996 regelmatig in het leefgebied van de Papoea’s. 

In eerste instantie om de projecten te monitoren van Stichting Manusia Papua.  

Die stichting heb ik, na de terugkeer in 1996 opgericht omdat ik geraakt werd door de leefomstan-

digheden van het Papoeavolk onder het Indonesische regiem. 

Op www.stichtingmanusiapapua.nl, met name in de brochure, wordt daarover een en ander aange-

geven.   

 

Om aandacht te vragen voor de schending van de mensenrechten van Papoea’s in dit gebied, roept  
Samenwerkende Organisaties West-Papua (SOWP), Nederlanders op om 

een Burgerinitiatief te ondertekenen met de onderstaande oproep: 

 

 De ondertekenaars van dit burgerinitiatief roepen de Nederlandse Regering op: 

bevorder dat onderzocht wordt of de benarde humanitaire, sociale, economische, culturele en 

mensonterende situatie van de Papoea's mede wordt veroorzaakt door manipulatie van de "Daad 

van vrije Keuze" (Act of free choice) door de Republiek Indonesië in 1969. 

 

Voor meer informatie kunt je terecht op: www.papoeahuis.nl. Daar zijn ook feiten rond om het 

thema te lezen. 
 

Heel veel mensen hebben al ondertekend. Doet je ook mee?! Het is natuurlijk nog fijner als 

je ook anderen wilt informeren en vragen mee te doen! 

 

Vanuit historische perspectief heeft Nederland de morele plicht om Papoea’s te steunen! 

 

Henk Hoogink, Stichting Manusia Papua. 

 

 


