
Indisch4ever

woensdag, 05 maart 2008

Indisch in Beeld

klik op de plaatjes

mooie foto's uit Biak van Familie Slijp.

Wie is op Biak geweest rond de jaren 50-60?

Hans Slijp

Indisch4ever op woensdag, 05 maart 2008 om 00:39 in Indisch in Beeld | Link

Geef hier je mening

 Je kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Hoi Hans,

Mijn familie ( Moeder, opa en oma ) woonde tot 1963 op Biak.

Woonde u er ook?

Zie je niet vaak mensen uit Biak dus zou leuk zijn!

Groetjes Gwen

Geplaatst door: naamloos | maandag, 17 maart 2008 om 13:41

De naam van mijn moeder is Eekhout!

Komt u dat bekend voor?

Zij woonde tegenover het gouvernementshotel.

Heet er iemand Bob in uw familie?

Groetjes

Geplaatst door: Gwenlin | maandag, 17 maart 2008 om 16:13

Hallo Gwen,

Wij hebben tot 1963 op Biak gewoond. Mijn vader werkte op het vliegveld Mokmer. Wij woonde tussen het vliegveld en het strand

in. Wat is de achternaam van je familie?

Hans

Geplaatst door: Hans Slijp | dinsdag, 18 maart 2008 om 11:43

Hallo Gwenlin,

De naam Eekhout komt mij niet bekend voor. We hebben ook geen familielid die Bob heet.
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Heb je foto's uit die tijd?

Hans

Geplaatst door: Hans Slijp | dinsdag, 18 maart 2008 om 11:45

Hallo,

Mijn vader heeft gewerkt bij de marine als fotograaf. Hij heeft zo'n 15 maanden in Biak gezeten. Volgens mij was dit in 1951-1952.

gr,

Artilot

Geplaatst door: Artilot | zondag, 23 maart 2008 om 09:30

Mn moeder woonde aan de havenweg ( tegenover gouvernementshotel)

Mijn Opa werkte bij de houtverwerking ( Amsterdamse ballastmaatschappij )

Mijn oma werkte bij bakker groeningen.

Misschien zegt de naam Eekhout je niets...

Maar hun voornamen misschien wel.

Mijn opa en oma heten Nono en Maudy.

Mijn moeder en ooms heten Lenneke, Jimmy en Hans.

Wij hebben wel wat fotos. Ze zijn helaas erg klein en ik moet ze dan nog wel even inscannen.

Als u uw emailadres kan geven kan ik er wat aan u sturen.

heeft u nog leuke fotos?

Groetjes Gwenlin en Lenne ( mama )

Geplaatst door: Gwenlin | maandag, 24 maart 2008 om 22:13

mijn adres is: h.a.slijp@kpnplanet.nl

hans slijp

Geplaatst door: hans slijp | dinsdag, 25 maart 2008 om 20:27

Gwenlin ik heb je oma en opa Maudy en Nonoh ook je mama heb ik als baby gekend en ben eens bij je oma en opa geweest aan de

stadhoudersweg en daar heb ik je mama Lenny ontmoet, mijn vrouw is zelfs de peettante bij jouw moeders doop geweest ik heb die

foto nog steeds. Hoe is het met je oma en opa? mail me dan even terug Jouw mama noem mij oom dick en mijn achternaam is cress

Geplaatst door: Dick Cress | zaterdag, 26 april 2008 om 13:59

Wat een ontzettend gezellig tafereeltje op dat "platje" in Biak.

Ik heb in Biak gewoond met mijn ouders en drie zussen. Eerst aan de strandweg en later op de Ridge. Dat was in de jaren '58 en '59.

Daarna hebben wij gewoond in Hollandia tot juli 1962.

In 2004 ben ik terug geweest op Biak, maar kon de huizen waar wij gewoond hadden niet vinden. Ik was toen ook pas 6 jaar. Wel

alle 4 huizen in Hollandia (Jayapura) heb ik blindelings terug kunnen vinden.

Dit jaar ga ik weer terug en dan met mijn drie zussen!!

Geplaatst door: Winny van Doren-Paulus | maandag, 05 mei 2008 om 16:29

Hallo,

Met mijn vader, moeder en twee zusjes heb ik van 1960 tot 1962 op Biak gewoond, daarvoor woonden we in Merauke en Sorong.

Toen we in '62 vanwege de oorlogsdreiging weg moesten uit Biak, was ik 13 jaar. Ik kan me daarom nog veel herinneren, maar veel

namen ben ik jammer genoeg vergeten.

Misschien kent iemand mij nog? Of mijn vader, die les gaf op de Europese Lagere School?

Nicolien van Doorn

Geplaatst door: nicolien | zondag, 08 juni 2008 om 22:26

Hallo !

Ik heb van 1957 tot 1960 gewoond in Biak, op de Slotheuvel. Mijn vader was Marine-vlieger en ons gezin bestond uit 2 dochters en

ikzelf (zoon) en een zoon die in 1959 op Biak is geboren. Ons huis staat er nog, is nu bewoond door een Indonesisch militair.

Vrienden van ons zijn er enkele jaren geleden geweest. Mijn herinneringen aan die tijd zijn glorieus. Fijne schooltijd (lagere school

aan de zee, met zicht op Japen, bij meesters Bersma en Marijnissen), 's-middags naar het strand, bij de waterbasis of zo). Verder in

short en op slippers spelen op het braakliggend terrein aan de bush achter het huis.

Namen van mensen die bij ons op de Slotheuvel woonden: Willinge, Koper, Diercks, Versteeg, Quispel. Een van mijn vrienden was

Robin Tetelepta, uit de Molukken. Wat een tijd !

Geplaatst door: Rob Schreurs | zaterdag, 28 juni 2008 om 18:31

Ik heb in Biak gewoond, 1959(60)-1963 aan de Madeliefweg 1 of 3. Mijn vader werkte bij de marine (uitgezonden 3 jr.) Ik heb op de
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5e en 6e klas lagere school en 1e klas Mulo gezeten ergens op Mokmer. Na schooltijd zwemmen bij de beaverhelling (bij de haven

waar ook marineschepen lagen). Enkele namen die ik me kan herinneren: Marian en Eva (?) v.d. Werf (buurmeisjes), meisjes

Heinen, Petteke/Pamela de Bruyn, Marjolein v.d.Hout, Duncan Glans ?, Saartje Tuhumuri, Sonja/Hedy v.d. Sloot.

Geplaatst door: Sylvia | zaterdag, 05 juli 2008 om 11:23

Wij woonden in de Bernardweg op Biak. Het heet nu de Garudaweg geloof ik.

Hans Slijp

Geplaatst door: hans slijp | maandag, 07 juli 2008 om 16:37

hoi sylvia,

mijn vader hans roks heeft ook op biak gewoond in die tijd,ik weet niet precies waar op biak en in welke jaren maar de namen die jij

opnoemt die je nog kon herinneren die kent mijn vader ook bijna allemaal, saartje tuhumuri ken ik zelf ook nog van hier in

nederland haar vader oom dick was een goede vriend van mijn vader.

ik heb mijn vader deze site doorgemailt dus hij zal eventueel ook nog wel een bericht achterlaten.

ik weet niet of er iemand is die de familie Roks nog kent vanuit biak mijn opa heeft daar als adjudant bij de luchtmacht gezeten.

Geplaatst door: manolito roks | vrijdag, 11 juli 2008 om 11:23

Vraag: het is leuk om de berichten te voorzien van mooie foto's. Wie heeft foto's uit de tijd dat men op Biak woonde?

Hans

Geplaatst door: hans slijp | dinsdag, 15 juli 2008 om 08:32

G'Day Hans

Ik heb op Biak gewoont 1950-1959 dicht bij de Base naast de watertoren en tegen over de Papua-politie-kamp we gingen altij met de

bus naar school samen met al de papuakinderen ,de school lag mooi aan de kust kan nog herrrinneren die mooie grote boom in de

speeltuin kan nog Linda Driessen,Guusje Akkerman,Roy benjamins,Seriere maar helaas kan ik je familie niet herrinneren..Mijn

Vader werkte bij de Marine(MLD)

http://www.west-papua.nl/

Hier is een link waar je foto kan zien over Biak & school

Elvier

Geplaatst door: Elvier | woensdag, 23 juli 2008 om 22:30

Beste Manolito Roks.

Heb jouw vader de Adj.Roks goed gekend hij was onze materieel man die ons voorzag van onderdelen om een versterker tebouwen

voor onze muziek band zamen met Bill in'tveld en nog meer mensen doe hem maar ed groetenvan de ORNEKjes

Geplaatst door: Ornek.Richard | vrijdag, 25 juli 2008 om 20:30

Elvier Danis-de Haas stuurde deze foto van de sint te Biak in 1957, de E.L. school

Herkent Hans Slijp of anderen iemand ?

Geplaatst door: Blauwvogeltje | maandag, 28 juli 2008 om 19:38

G'Day Artilot

Om zo U bericht te lezen was Uw vader fotograaf bij de Marine, op welk jaar was U vader op Biak????

Mijn Vader Joop de Haas was ook bij de Marine (MLD)te Biak

Heb je foto's van de Marine tussen 1950-1959??

Ben wel geinteresseerd

Elvier Danis-de Haas

Geplaatst door: Elvier | maandag, 28 juli 2008 om 23:27
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Mijn excuses ben al een hele tijd niet online geweest.

OOM DICK CRESS, wilt u uw emailadres geven?

Ik kan het niet zien op de site.

Mama ( Lenny Eekhout) wil graag contact met u.

Groetjes Gwenlin en Lenne

Geplaatst door: Gwenlin | zondag, 03 augustus 2008 om 20:58

Wat leuk om al die reacties te lezen. Ook ik heb in Biak gewoond van 1957 to 1960. Mijn vader was marinevlieger bij squadron 321.

Wij woonden ook op de Slotheuvel. De verhalen van Rob SCheurs en Sylvia komen mij heel bekend voor. Ik zou graag met Rob en

Sylvia in contact komen. Met Sylvia heb ik volgens mij in de 1e klas vd Mulo gezeten. Weet iedereen dat Google Maps tegenwoordig

een heel scherp beeld van Biak laat zien !! Alles is herkenbaar.

Geplaatst door: Peter Versteeg | dinsdag, 12 augustus 2008 om 15:54

Hallo Peter Versteeg !!

Natuurlijk komen mijn verhalen jou bekend voor ! Wij zijn veel samen opgetrokken. Ik herinner me de hut van met zand gevulde

oliedrums die je had gemaakt op het brrakliggend terrein op de slotheuvel. We schuilden erin en maakten thee op een echt vuur. Ik

zat in de klas op de lagere school met jouw broer Nick.

Onze vaders vlogen allebei bij de MLD, vliegboten: Mariners. Ben nog eens met jouw vader als gezagvoerder meegevlogen naar de

Wisselmeren !

Wat een tijd !!!

Weet je dat de huizen waarin wij woonden, op de Slotheuvel, er nog steeds zijn. Kijk maar op Google Earth...Je kunt jullie huis zo

herkennen.

Heb net met iemand uit Biak contact gemaakt om eventueel een correspondent op het eiland te vinden. Het lijkt me wel leuk om

eens te horen hoe het nu in Biak is.

Ik woon overigens al 17 jaar in Belgie, bij Brussel, met mijn gezin van vrouw en drie dochters. Vader leeft nog (86) en woont in

Maastricht.

Beste groeten.

Rob Schreurs

robert.schreurs@telenet.be

Geplaatst door: Rob Schreurs | vrijdag, 15 augustus 2008 om 18:38

G'Day Peter Versteeg

Was in Holland a paar maanden geleden en bij mijn zuster Ingrid had ik een Vliegerslog-boek gevonden van 1951 waarbij je father

ook in staat als vliegers-commander en er was ook een foto bij met alle bemanning ook je vader en er staan twee kleine jongens bij,

het kan je zijn met je broertje??? helaas ben ik je emailaddress verloren.

kan je kontact op nemen zo dat ik je het kan sturen

groetjes Elvier

Geplaatst door: Elvier | zaterdag, 16 augustus 2008 om 04:41

Voor allen die op de Slotheuvel woonden en de MULO bezochten, leuk jullie reacties te lezen. Wij woonde naast adj. Roks en mijn

vader (adj wTs)vloog samen de vader van Peter Versteeg. Mijn broertjes Kenneth en Raymond bezochte met de zusjes de Haas de

lagere school (Elvier, Ingrid en ik hebben nog vulvuldig email contact), Petteke de Bruin ontmoette ik weer met vele anderen

gedurende de Kroonduiven reunie in De Bilt.

In 1960 vloog ik voor twee weken vakantie naar Enarotali, de Wisselmeren (via Manokwari) met een Beaver van de Kroonduif -dit

staat bij mij nog steeds op de 1st plaats wat mijn herinneringen van NNG betreft - wat een jeugd. Uiteraard was ik ook vaak van de

partij op de Base, de vliegtuigdumps, Blauwe Grot en nog veel meer andere plaatsen.

Ik zoek al een poosje naar Harald (van ? ) Rookhuizen waarmee ik zijn tuin een kleine versie van Madurodam had gebouwd - zijn

vader was gelook ik directeur van de LTS op Biak.

Groeten

Rob

Geplaatst door: Robert van Es | zaterdag, 16 augustus 2008 om 14:46

Elvier,

Kun je me je e-mailadrs sturen. Het laatste wat ik heb daar krijg ik geen reactie op. Mijn e-mailadres is pm.versteeg@hccnet.nl

Groeten

Peter

Geplaatst door: Peter Versteeg | woensdag, 20 augustus 2008 om 17:30
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Hallo Rob,

Jij zegt dat je naast ons hebt gewoond op de slotheuvel, was dat van de voorkant gezien links. Want als dat zo is dan kennen we

mekaar zeer goed. We waren vrienden die veel met elkaar optrokken. Had jouw vader niet een eend (auto).

Ik heb heb ook nog kontakt met Ingrid en de vele bekende mensen uit Biak tijdens de reunie's. Jammer genoeg woon ik nu al een

lange tijd van wege mijn werk in Duitsland en kan daarom niet meer zo vaak een reunie bezoeken. Laat eens wat van je horen.

Hallo ornek,

Sorry, maar hier wordt een foutje gemaakt.

Manolito is mijn zoon en de Adjudant Roks is zijn Opa. Mijn zoon heeft gereageerd omdat hij in het berichtje van Silvia namen had

gelezen die ik ook heb gebruikt in mijn verhalen over mijn jeugd in Biak.

B.v. heb ik nog steeds kontakt met de meisjes Heinen en ook met Saar Tuhumuri en al haar broers. Maar ik denk dat U al wat ouder

bent want in die tijd zaten wij nog op school het zij de lagere school aan de zee of de Mulo op Mokmer.

Aan alle die reageren op dit onderwerp.

Ik vind het hardstikke leuk al die reacties te lezen en het verwonderd mij steeds weer dat het er zoveel zijn die reageren, Met een

woord prachtig en ik hoop dat ik nog veel te lezen krijg.

Hallo Silvia,

Ik heb zamen met mijn ouders en drie broers, Jan,Herbert en Frans. van 1959 t/m 1963 in Biak gewoond het eerste jaar op de

slotheuvel en daarna op mokmer in de buurd van het militaire kamp en de keerkring.

Deze informatie was ik vergeten te geven in mijn vorige mailtjes.

Geplaatst door: Hans Roks | dinsdag, 26 augustus 2008 om 10:12

Hans (Roks),

Van de voorkant gezien woonde wij inderdaad links van jullie op de Slotheuvel en wij waren inderdaad samen veel op pad - niet

altijd tot het genoegen van onze ouders, kan ik mij herinneren.

Ik woon al wat jaren in Engeland, maar zal binnenkort vaak in Rotterdam en Hasselt (Belgie) zijn waar ik projecten heb lopen - een

trip naar Duitsland heb ik er graag voor over om te zien wat wij nog uit de Biaktijd kunnen herinneren.

Geplaatst door: Robert van Es | maandag, 01 september 2008 om 16:32

Hallo Hans,

Wij woonden net als jij aan de Bernhardweg. Maar dan moeten we elkaar toch wel eens ontmoet hebben?

Geplaatst door: Nicolien van Doorn | dinsdag, 02 september 2008 om 11:11

Beste Richard Ornek,

Ik las met interesse de email-wisseling tussen u/jou en Hans Roks en vroeg mij af of het volgende u iets zegt;

Ik was als zoon van Adj. (MLD) Cornelis van Es, sq. 321 in Biak van '59 tot '62 en speelde in een Bandje de 'Creamcrackers' geheten.

Wij kregen guitaarles van een korporaal ziekenverpleger van wie ik de naam helaas vergeten heb.

Deze (indische)korporaal ziekenverpleger was tevens betrokken bij de organisatie van optredens voor de troepen en wij hebben als

zodanig ook een keer mee mogen doen (meer zenuwen dan talent!).

Komt er u iets uit mijn verhaal bekend voor, aangezien u met Bill in 't Veld een eigen Band had en misschien ook wel een sobat van

deze korporaal was - ik zou het namelijk zeer op prijs stellen indien ik weer met hem in contact zou kunnen komen.

MVG

Rob

Geplaatst door: Robert van Es | dinsdag, 02 september 2008 om 12:33

Elvier (Danis) - G'day Down-under,

Hoewel wij reeds enige tijd contact hebben, wil ik je deze keer toch even via deze post bedanken omdat je mij op deze site:

'indisch4ever'

geattendeerd hebt, met zoals je ziet leuke resultaten.

Ik heb vanwege indisch4ever weer contact met Hans Roks, mijn buurman/vrind van de Slotheuvel in Biak uit de jaren '59-'62.

...waar initiatieven zoals deze site niet al toe kunnen leiden...leuk hoor!

see ya later, cheers
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Rob

Geplaatst door: Robert van Es | dinsdag, 02 september 2008 om 13:29

Hallo Robert (van Es).

Leuk dat te horen en dat je zelfs bereid bent om wanneer het mogelijk is langs te komen. Zo zie je maar weer hoe zo'n kontakt kan

ontstaan. Mijn zoon attendeerde mij op deze side. Als je plannen hebt om langs te komen laat het mij dan vroeg genoeg weten want

ik ben op dit moment vanwege verschillende projekten werkzaam in Oostenrijk ( Wenen ).

Mijn e-mail adres is hans.roks@hr-automation.de.

Geplaatst door: Hans Roks | woensdag, 03 september 2008 om 17:03

Hallo Nicoline (van Doorn).

Ik weet het niet zeker maar als jullie op de hoek hebben gewoond dus van de voorkant van onze huizen gezien rechts dat ken ik je

wel en ik weet niet of jij je dat nog kunt herrineren. Was jij in die tijd wat leeftijd aangaat zo om de 12 tot 14 jaar oud.

Geplaatst door: Hans Roks | woensdag, 03 september 2008 om 17:14

Hallo Nicolien van Doorn,

Weet je nog op welk adres je gewoond hebt? En van wanneer tot wanneer heb je op Biak gewoond?

Hans Slijp

Geplaatst door: hans slijp | woensdag, 03 september 2008 om 20:07

Hallo Elvier,Rob en Hans

Thanks Elvier dat je mij bij toeval deze site stuurde. Ik was heel verrast toen ik jullie reacties las. Zit jij nu in Wenen Hans Ik dacht

dat je nog in duitsland zat.

Petteke woont ook in Wenen. Kun je haar misschien opzoeken. Alles goed met jou Rob en Sian. Wanneer komen jullie weer naar

Nederland.Voorlopig zie ik nog geen school reunie van Biak komen. Is er nog iemand die het wil organiseren?

Groetjes Ingrid Reeb-Heijnen

Geplaatst door: Ingrid Reeb Heijnen | zaterdag, 06 september 2008 om 15:43

Ingrid Reeb (Heijnen),

Ik zit momenteel met mijn vingers gekruist in afwachting van een nieuw contract dat Sian en mij veelvuldig in Nederland en Belgie

laat zijn - Sian heeft er veel zin in om weer een poosje in Nederland rond te lopen. Zodra we meer weten laten wij het jou ook weten.

Dank voor je reactie - weet jij trouwens waar Els Lodewijks en Geertje Bijl te bereiken zijn? Zij deden beiden met mij mee in de Band

de Cream Crackers en de 2e klas MULO in Biak. Geertje was de dochter van Vakofficier Hoofdverpleger Bijl, Marine (MLD?). Mijn

vader sprak altijd met veel respekt over hem - hij scheen minstens zo goed te zijn als de Marineartsen.

Ik denk dat als ik over een aantal jaren met pensioen ga verhalen van Marinemensen op Biak ga verzamelen en op schrift stellen -

zijn er andere liefhebbers die hieraan mee willen doen? Ik ken hier in Engeland overigens Britse Marine (Fleet Air Arm) mensen die

zamen met Nederlandse bemanningen en grond-personeel gediend hebben....

Groeten van ons allen hier in GB

Robert van Es

Geplaatst door: Robert van Es | zondag, 07 september 2008 om 01:37

Hi Robert,

Els Lodewijk woont in Oudenbosch

Stuur haar adres wel naar je toe ok.

Geertje Bijl weet ik niet. Misschien dat Els dat weet.

Groetjes Inge

Geplaatst door: ingrid Reeb | maandag, 08 september 2008 om 21:59

Robbert,

Is je e-mail nog steeds hetzelfde

of is dat intussen veranderd

Inge

Geplaatst door: Inge Reeb | maandag, 08 september 2008 om 22:05

Hallo Ingrid,

Ja, ik woon nogsteeds in Duitsland maar van wege mijn werk ben ik nu in Wenen in eerste instantie tot volgend jaar Mei.

Heb jij een adres van Petteke of een telefoon nummer. Je kunt me dat toesturen op mijn E-mail adres. Als je die niet meer hebt laat

het me dan weten.

Robert ik hoop dat het je lukt om naar Nederland en Belgie uitgezonden te worden, en dan hoop ik dat ik wat van je hoor zodat we
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ons een keer ontmoeten kunnen.

Groetjes.

Geplaatst door: Hans Roks | dinsdag, 09 september 2008 om 10:04

Hallo allemaal

ik wil iedereen bedanken voor de reacties die jullie op elkaar geven en zo op die manier weer tot elkaar kunnen komen , waar het

internet toch allemaal goed voor is he

Ik vind het echt bijzonder het geeft mij een fijn gevoel te weten dat mijn vader op deze manier met vrienden en vriendinnen uit de

tijd in Biak weer in contact komt,ik heb dan alleen maar verhalen van hem en de familie gehoord maar ik leef helemaal mee.

beste mensen succes allemaal en ga vooral zo door

vele groetjes Manolito roks

Geplaatst door: manolito roks | donderdag, 11 september 2008 om 22:02

Is het niet een goed idee een Nieuw Guineaforum te maken ?

Niet voor de militaire veteranen, want dat is een heel andere groep, maar voor de 1e generatie settlers en hun kinderen ?

Geplaatst door: Blauwvogeltje | donderdag, 11 september 2008 om 22:18

1. Inge (Reeb): leuk dat je Els Lodewijks adres weet - mijn email is rvanes@eureconnect.co.uk (het is eure niet euro).

2. Hans (Roks): Manolito verdient een medaille - heeft het inderdaad goed gedaan om ons weer bij elkaar te brengen. Ik laat je

weten waneer ik in Nederland/Belgie ben -heb je mijn email ontvangen?

3. Blauwvogeltje: ik doe mee - laat mij weten wat je in gedachte heb en wellicht kan ik daaraan ondersteuning geven.

Groeten aan allen

Rob van Es

Geplaatst door: Robert van Es | donderdag, 11 september 2008 om 23:55

Beste Rob ...

Ik start zelf niks ...ik poneer maar een idee..

Ik zie in dit topic dat er een grote behoefte is aan contact tussen de NNG-gangers.

Deze weblog is minder geschikt voor een topic van de NNG-mensen.

Open een topic op het Pelitaforum Onze Plek, subforum Sepanjang jalan kenangan (wel eerst lid worden voor toegang)

Bijvoorbeeld...

of open een MSN-community.. dat is gratis dacht ik

Geplaatst door: Blauwvogeltje | vrijdag, 12 september 2008 om 01:14

Hallo allemaal,

Ingrid ik voel er wel wat voor om een reunie te organiseren vooral omdat die er al een tijd lang niet is geweest voor jullie allemaal

En natuurlijk om iedereen weer eens bij elkaar te brengen en in het bijzonder natuurlijk voor mijn vader Hans Roks.

Ik heb nog nooit zoiets georganiseerd maar ik zal gewoon maar ergens beginnen.

Ik weet ook niet of ik daar deze topic voor mag gebruiken?

Dus toch maar bij deze een oproep voor iedereen die er iets voor voelt wil ik ten eerste proberen alle woon en e-mail adressen te

verzamelen, van iedereen die tussen 1959 en 1963 op Biak gewoond hebben.

En als er mensen zijn die mij kunnen helpen om in contact te komen met degene die niet op deze site komen maar wel op andere

sites of al contact hebben geef het door aan hun en laat het me dan alsjeblieft weten.

Mijn E-mail adres is manolito.roks@hotmail.com of

m.rijnaerts@chello.nl

Ik hoop hier echt iets mee te kunnen bereiken lijkt me geweldig,zeker nu omdat jullie toch al een bepaalde leeftijd hebben en het

wel weer tijd word om terug te praten over vroeger en herinneringen op te halen is gewoon leuk en belangrijk denk ik.

Dus mensen laat je horen.

Veel liefs en groetjes Manolito roks

Geplaatst door: manolito roks | zaterdag, 13 september 2008 om 21:46

Beste Manolito,

Ik heb een apart topic voor je oproep gemaakt.

Klik hier

Als je reageert en je emailadres invult bij het bewerken van je bericht dan wordt je automatisch gemaild als iemand reageert in dat

topic.

Veel succes.. !!
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Geplaatst door: Blauwvogeltje | zaterdag, 13 september 2008 om 22:15

Blauw vogeltje,

Bedankt dat je er een aparte topic voor gemaakt hebt de eerste is al binnen Elvier Danis de Haas heeft al gereageert.

Groetjes Manolito

Geplaatst door: manolito roks | zondag, 14 september 2008 om 18:28

Hallo Rob.

Ja, ik heb je E-mail ontvangen en ben nu bezig om ook een uitvoerig bericht aan jouw te forulieren over wat er na die Biak tijd met

mij is gebeurd. Even wachten A.U.B.

Ja, Manolito verdiend inderdaad een medaille voor wat hij gedaan heeft, ik ben trots op mijn zoon.

Groetjes.

Geplaatst door: Hans Roks | maandag, 15 september 2008 om 13:19

http://www.west-papua.nl/ is misschien ook wel interessant voor je. daar staan ook foto's op van de "biak-reunie"

groeten uit den helder

Geplaatst door: ingrid lamslag-de haas zus van elvier danis-de haas die van de sinterklaas foto | maandag, 15 september 2008 om

23:14

Hallo Hans,

Ik was op zoek naar een oud vriendinnetje uit Biak en kwam na wat googlen hier terecht.

Het lijkt mij een leuk idee om toch te proberen een réunie voor Biakgangers te organiseren.

Ik woonde van mei 1960 tot mei 1962 in Biak, Prins Bernardweg. Naast mij woonde de familie Kieviet, later fam. Philippo en de

familie Paul. Tegenover mij woonde de familie Tamaëla, de Wolf en Modderman. Ik heb op de Europese Lagere school gezeten en

in de vijfde klas bij meneer van Doorn. Aline de Haas en Ingrid Reeb heb ik al eens op een pasar malam en op de Nieuw Guinea

réunies ontmoet. Ook Roy Benjamins, Jimmy Tamaëla en Patricia Heijligers( helaas allen overleden)heb ik nog ontmoet. Ciska

Modderman woont in Australië, Babs Paul woont ergens in Boskoop, Sylvia van Ooijen woont in Leiden. Frits de la Serrière woonde

in Alphen. Op zoek ben ik naar Inge Stofberg, kan haar maar niet vinden.

Heel veel meer namen kan ik niet terughalen, daarvoor moeten we denk ik met zijn allen bij elkaar zijn om het weer boven te halen.

Dus misschien een kleine réunietje.

Groet,

John Manuputty

p.s. leuke site

Geplaatst door: John Manuputty | woensdag, 17 september 2008 om 13:57

Hallo John (Manuputty)

Hardstikke leuk van je te horen en dat je nog zoveel namen weet.

Silvia van Ooien was in die tijd nog een vriendinnetje van mij.

Ik denk ook dat het nodig is dat we eens zamen komen op een reunie of zo. We worden allemaal een beetje ouder en voor je het

weet is er niemand meer. Ik heb ook al veel mensen uit die tijd ontmoet op andere reunies maar jouw ben ik nog niet tegengekomen

echt jammer.

Hopelijk zien we elkaar op de door mijn zoon georganiseerd reunie

groetjes

Hans

Geplaatst door: Hans Roks | woensdag, 17 september 2008 om 16:03

Hallo John Manuputty,

zoals mijn vader al in zijn bericht melde wil ik proberen om een reunie te organiseren.

op deze site is een aparte topic gemaakt voor een biak reunie die kun je vinden op de homepage naar beneden scrollen dan kom je

die vanzelf tegen.

Daar kun je dan een bericht acher laten als je interesse hebt,mijn e-mail adressen staan er ook bij.

Je kunt dan via E-mail jouw adres doorgeven en eventueel ook van de vele andere waar je nog of al contact mee hebt.

Ik hoop iets van je te horen.

groetjes Manolito Roks

Geplaatst door: manolito roks | woensdag, 17 september 2008 om 17:12

Hallo Hans Roks,

Aline de Haas heeft volgens mij het emailadres / telefoon van Sylvia van Ooijen.
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Soms schieten mij weer namen te binnen. Ik moet het opschrijven want een paar dagen later ben ik het weer kwijt. Namen die mij

nog te binnen schieten is de familie Lefeber, Peter, Edwin, Madelein en Jody. De familie Landman, namen van de meisjes ben ik

vergeten. Dan heb je Jan de Koning, zoon van een politieagent. De familie Timmermans, die bij de centrale woonden. ook ken ik me

nog de tweelingzusjes Stanny en Lizzy Lespau en Jerry van Genderen herinneren. Volgens mij zat ook Robin Tetelepta (overleden)

bij mij in de klas.

Jim van Pamelen (ook een oud klasgenoot) heb ik tijdens de Biak reunie (in 2007) ontmoet. En de dochter van de bakker in de

hoofdstraat heet volgens mij Miep (de Groot?). Dan hebben we nog de meisjes van Kimenade. Als we een reunie houden komt er

volgens mij nog veel meer boven. ik hoop, dat het lukt!

Groet,

John

Geplaatst door: John Manuputty | woensdag, 17 september 2008 om 22:39

Beste Hans,

Ik ben in 1961 geboren in Biak en zou heel weer terug willen.Is het waar dat ik vanuit amsterdam naar jakarta moet vliegen en

daaruit naar biak????

Zou u mij uit kunnen uitleggen wat het goedkoopste manier is om daar naar toe te gaan.

Ik hoor graag vanuit.

Met vriendelijk groet,

Doddy.

Geplaatst door: Doddy | donderdag, 02 oktober 2008 om 10:29

tussen alle reakties door lees ik veel bekende namen.

zo de 2-ling irma/alma, inge heijen, ook de namen sonya vd sloot die bij mijn zus gaby kater in de klas hebben gezeten.

ik was een paar jaren jonger.

de reaktie van qwen - eekhout -, ik ken volgens mij zijn moeder lenneke en zijn opa en oma, omdat zij dicht bij ons woonden, eerst

op een pier a/d zee en later aan de weg bij het gouvernements gebouw.

ik heb met mijn ouders, zus gaby en broer wally tussen 1952-1961 op biak gewoond a/d hortensiaweg.

Geplaatst door: ilse voerman-kater | vrijdag, 24 oktober 2008 om 20:52

Bij toeval ben ik op deze site gekomen.

Ik kan niet veel vertellen over Biak.

Wel dat mijn man, Wil Leijgraaf, daar gezeten heeft van eind 1959 tot begin 1961.

Hij heeft o.a.de bioscoop Karang City op Biak gebouwd en draaide daar ook de films.

Hij was korporaal ELMT bij de Marine.

Groetjes Anita Leijgraaf.

Geplaatst door: anita | maandag, 03 november 2008 om 14:21

Hallo John Manuputty.Ik heb bij de Marine in Biak gediend van 1959 tot 1960. Was bij de familie Stofberg in de kost. Ik ken Inge

dus ook. Geloof dat haar vader overleden is. Henny.

Geplaatst door: Henny Thomson | vrijdag, 26 december 2008 om 17:41

Wie heeft een foto van de half gezonken LCT op de oude waterbases in Biak? Zou hem graag hebben.

Ik diende van 1952-1954 in Nieuw-Guinea waarvan een half jaar op Biak in de springploeg die op de waterbases werkte.

Geplaatst door: anton de vries | dinsdag, 30 december 2008 om 11:14

Beste lezers. Mijn naam is Roland, roepnaam Dide, Feuilletau de Bruyn. Ik heb met mijn ouders van 1960 t/m 1963 op Biak

gewoond. Mijn vader was er materieel-officier bij de luchtmacht. Ik was een jochie van een jaar of 10 toen we terug gingen naar

Nederland, ik heb dus nog bijna paradijselijke herinneringen aan Biak hoewel ik bijna alle namen vergeten ben van mijn vriendjes

van toen. Wel kan ik mij de naam familie Roks nog goed herinneren. (had een van de jongens niet een handicap aan zijn oog?) Toen

iedereen na de overdracht terug was naar Nederland hebben wij nog een maand of war gewoond in hun huis. Wij hebben in

Nederland de familie Roks nog eens bezocht (Eindhoven?). Mijn schooljuf ben ik later als collega tegengekomen als collega bij

Vluchtelingenwerk (Mevr. van Lutke Schipholt). Mijn vader had een pre-fab houtenhuis uit nederland laten komen, is samen met

hem met de Keerkring meegekomen. Later hebben wij op de Ridge gewoond. Ik heb nog veel dia's van Biak en ook wat films.

(Sinterklaas, Willeke Alberti etc.. Ik denk met heimweh terug aan die tijd. Soms vang je nog eens een bepaalde geur op of voel ik die

vochtige hitte weer. Ik zou het leuk vinden mijn herinneringen te delen met anderen

Vriendelijke groeten,

Roland Feuilletau de Bruyn

Geplaatst door: Roland (Dide) Feuilletau de Bruyn | vrijdag, 02 januari 2009 om 19:20
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P.s.

voor eventuele reactie's, dit is mijn E-mail adres: rolandf@xs4all.nl

Geplaatst door: Roland Feuilletau de Bruyn | vrijdag, 02 januari 2009 om 19:31

Hallo Biakgangers,

Hebben jullie gezien, dat er op 13 juni 2009 een reunie wordt georganiseerd, waar ook oud Biakgangers van harte welkom zijn?

Groet,

John

Geplaatst door: John Manuputty | donderdag, 26 februari 2009 om 09:57

Hallo Henny Thomson,

Stom dat ik niet eerder op jouw reactie heb gereageerd. Ik zoek Inge al 35 jaar en ik heb haar nog steeds niet gevonden. Misschien,

dat jij nog een idee hebt waar ze eventueel verblijft. Als je wat weet mijn emailadres is johnmanuputty@hotmail.com

Bij voorbaat dank!

Groet,

John

Geplaatst door: John Manuputty | zondag, 14 juni 2009 om 19:04

HOi Henny Thomson..

Als je dit leest denk dan eens aan je babysitter in Schiedam..e-mail mamma_visje@hotmail.com

Hoor graag een keer wat van jou of Myrna.

GRoetjes Marion van Leeuwen

Geplaatst door: Marion van Leeuwen | maandag, 15 juni 2009 om 00:16

Hallo Hans,

Ik ben nu pas op deze site gekomen.

ja, we worden allemaal wat ouder, hahaha !

Wij hebben elkaar nog op de allereerste reunie ontmoet.

Jij hebt op Biak nog gitaarles gehad van mijn vader.

Wij waren nog een paar keer bij jullie geweest.

Mijn vader heeft bij de marine gewerkt, als burger, als auto monteur.

mijn vader heeft altijd in bandjes gespeeld,

met oa van Haasterd, Thomson, Frans Hoogewind en vele anderen,

ben heel veel namen vergeten.

Heel vaak werd er bij ons thuis getraind.

Altijd een gezellige boel, met al die muziek.

Wij hebben op de Balsemienweg gewoond.

wij keken precies op de protestandse kerk.

Mijn vriendinnen waren , Gerda Jochems, Ineke en Doortje van Kimenade, Atjie( die woont in Maccau) Loes Lans,

Miep van Roggen, ( van Groeningen) ( de bakkerij van Biak)

Heel veel bekenden, oa de dames Heynen, fam, de Serriëre,fam.Tan,fam.Oei

fam. van Milt ken ik ook nog.

Ik heb een paar weken geleden, nog Geoffrey Philippie ontmoet.

Jimmie en Bobby Tamaela heb ik ook nog gekent, zo ook Johnny Manaputy, Jan de Koning,fam. Wachtels, fam. Langoor.

fam. Schultz, fam van den Dries ( Roos,Peter, Danny en Micky.)

fam. Marinissen,

fam.Monteiro( fam. van mij)

Ik heb in de klas gezeten bij oa mevr. van den Dries, dhr.Marijnissen en Bergsma (???)

Ik ben ook veel namen tegen gekomen, die ik ook ken, of ook in de klas gezeten heb.

Ik ben veel namen vergeten, maar als ze weer de revue passeren, weet ik 't weer,

oa Roy Benjamins, die was altijd erg stout.

hahaha.

Vond het wel leuk om een keer te reageren.

Groetjes,

Ria van der Hoeven.

Geplaatst door: Ria van der Hoeven | woensdag, 22 juli 2009 om 00:49

Hoi Ria,
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Ik zit me suf te piekeren, waarom jouw naam niet iets bij mij oproept. Tenslotte noem je namen op, die ik ook goed ken. Bij Ineke

van Kimenade, Frits de Serriëre, Jan de Koning, Geoffrey Phillipi, Jim en Bob Tamaëla heb ik in de klas gezeten. Heb je overigens

een emailadres of telefoon van Geoffrey? Hij was mijn buurman. Ik heb hem het laatst gesproken in 1963 toen ik hem in een

pension in Noordwijk tegen ben gekomen. Daarna het contact verloren. Ik geloof, dat we inderdaad maar eens aan een Biak reunie

moeten beginnen. Ria, in elk geval leuk, dat je en reactie hebt gegeven!

Groetjes,

John Manuputty

Geplaatst door: john | woensdag, 22 juli 2009 om 12:52

Hi John,

Ik weet dat je de buurjongen was van Geoffrey,

en ja, ik heb ook bij je in de klas gezeten.

Maar ik viel nooit zo op, vandaar......

Ik was als kind altijd al mollig.

Had lang haar.

Ik had Geoffrey op een bbq feest, van mijn broertje ontmoet,

Ik zal aan m'n broertje vragen, of ik zijn adres, en eventueel, telnr. en mailadres mag hebben.

hij zou inderdaad ook wel weer contact met jou willen.

Hij is nl al heel lang vrieneden, met de vrienden van mijn broertje.

btw, ik was altijd s'middags aan 't fietsen met Gerda , Doortje, en Ineke.

En soms ook met Irma en Alma.

Later ook met Loes Lans.

Ik weet niet meer of jij ook bij de 1e Biak reunie was geweest.

Daar was ik wel, en had inderdaad weer wat oude verhalen opgehaald.

Dan moet je je ook nog fam. Sijahaya, fam. Asink en Hedy van der Sloot, en Hedy Monteiro( mijn nicht)kennen.

Weet je, ieder is hier in Nederland, zijn /haar eigen leven gaan leiden, school, werken, trouwen, ( en misschien enkele ook weer

gescheiden)kinderen kleinkinderen en nog eens werken, hahaha.

Dus je had het steeds erg druk, vandaar......

En als je ouder wordt, ga je toch weer ff terug.

Maar dat komt ook, doordat ik Geoffrey had ontmoet.

Maar ik bel vanavond Frank, mijn broertje wel.

En zodra ik 't weet, hoor je wel van mij.

Groetjes,

Ria

Geplaatst door: | woensdag, 22 juli 2009 om 17:57

Sorry, ik was niet erg duidelijk, in mijn 1 na laatste reactie.

Ik had geschreven,

Hallo Hans.

Maar dat moest zijn

Hallo Hans Roks.

(vader van Manolito.)

groetjes,Ria

Geplaatst door: Ria van der Hoeven | zaterdag, 25 juli 2009 om 10:11

Hoi Ria,

Leuk dat je reageert. Mijn geheugen is een ramp. Sommige dingen en mensen kan ik me heel goed herinneren, maar er zijn ook

dingen en mensen, die, zo lijkt het, volledig uit mijn geheugen zijn gewist.

Inderdaad, we zijn naar Nederland gekomen en hebben hier een nieuw leven opgebouwd, nieuwe mensen ontmoet etc. Ik heb dan

nog veel verschillende scholen gehad, dus elke keer leer je (veel) nieuwe mensen kennen. Het is, dat ik bij de spaarzame foto's die ik

heb van scholen, de namen erbij heb gezet, anders had ik het niet meer geweten. Ik heb zelf 20 jaar in het onderwijs gezeten en

uitgerekend (via mijn agenda's, dat ik zo'n 5000 leerlingen de revue heb zien passeren. Onthoud ze dan maar. Het is mij niet gelukt.

Maar goed, je hebt gelijk als je wat ouder wordt kijk je achterom. Bij mij is dat gebeurd in 2006, toen ik heel onverwachts in Biak en

Hollandia belandde. Sindsdien ben ik gespitst op verhalen, foto's en oude bekenden uit mijn verleden. Het zou leuk zijn als er weer

een Biak reunie zou komen. En ik hoop, dat Geoffrey reageert. Ik ben gemakkelijk te vinden onder andere via google.

Groetjes,
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John

Geplaatst door: john manuputty | woensdag, 29 juli 2009 om 09:39

Hallo Biakkers, Ria,john, Hans enz...

Kwam toevallig weer op deze site door mijn zusje irma. heb genoten van de mailtjes. Ja Ria ik ken je ook nog. Was je niet op een

reunie van Puck Gunthard. We moesten vroeg weg en kon je dus niet ontmoeten als jij dat tenminste was. Ik was met Aline de

Haas. Het zou leuk zijn om iedereen weer eens te ontmoeten. Ook meisjes Jochems ben ik uit het oog verloren. Waar zijn ze

gebleven?? Ja, helaas heeft iedereen het nu druk met oma zijn enzz... maar het is toch leuk om weer een reunietje te houden. Roy

Benjamins is helaas overleden. Lennard Siahaya woont bij mij in Gouda. Was jij niet met Maitimo getrouwd? Of vergis ik mij met

iemand anders.

Hoop wat van jullie te horen

Groetjes Inge Reeb-Heijnen

Geplaatst door: Inge Reeb Heijnen | zondag, 16 augustus 2009 om 15:29

Mijn mail zal niet passen in deze grote bekenden kring maar ik voel mij wel verbonden

heb een term gemaakt van feb. 1957 tot aug.1958 en regelmatig bij paatje Remond gegeten Tijdens mijn dienst heb ik het

verschrikkelijke ongeluk met de Neutron zien gebeuren liep als schildwacht Mohankranbangan hangaar.Dit beeld raak ik niet kwijt,

er zaten colega's van mij in de conny. Verder heb ik een fijne term gehad.

Ben een Indo Groet Arnold

Geplaatst door: Arnold | zondag, 30 augustus 2009 om 14:13

rond eind september zijn we op Biak geweest. Mooie tijd en veel gezien. We zijn naar ons voormalig huis geweest in de Bernardweg,

heet nu Yos Sudarso straat.

Hans

Geplaatst door: hans slijp | zaterdag, 03 oktober 2009 om 14:31

Wij hebben van 1959 tot 1960 in Biak gewoond en wij woonden ook op de ridge!

De foto die aan het begin staat was exact zoals ook ons huis er uitzag. Ik heb veel gezocht op google, maar ik kan de ridge opo de

plattegronden niet terugvinden. Ik was ook er jong (10 jaar) dus kan het me niet helemaal voor de geest halen. Wellicht dat iemand

het wel nog weet. Ik ben beniuwd!

Geplaatst door: George-Jan le Roy | dinsdag, 22 december 2009 om 17:23

Ik ben op zoek naar Cisca Modderman die ik leerde kennen in Oegstgeest (1970-1973. Waar ze is gebleven is voor mij een raadsel,

maar dat hoort bij haar. Zij was een raadsel maar ik houd van oplossingen. Wie kent haar|?

Geplaatst door: AlbertJan van Klaveren | zondag, 31 januari 2010 om 17:25

een kleine toevoeging: Cisca was in opleiding in Oegstgeest als onderwijzeres.

Geplaatst door: AlbertJan van Klaveren | zondag, 31 januari 2010 om 17:50

Hallo AlbertJan.

Ik las toevallig jouw zoek actie naar Ciska Modderman.

Je moet gewoon de naam Ciska Modderman intoetsten.

Heb ik net gedaan, en las dus, dat zij in Australië woont.

Zo kan je veel meer namen intoetsen, en als het bij Indisch 4ever bekent is, dan lees je het ook gelijk.

Veel succes.

Groetjes,

een oud Biak-gangster.

Geplaatst door: Ria van der Hoeven | zondag, 31 januari 2010 om 23:53

Hallo Ria.

Ik zal eerst vertellen wie ik ben.

Jose Westendorp-Caelers en ben een nichtje van Ineke en Doortje van Kimmenade die in Nieuw Guinea hebben gewoond.

Mijn moeder was een zusje van Mies van Kimmenade de vader van Ineke en Doortje.

Mijn man is via google bij Indisch4ever terecht gekomen en zag dat jij op zoek was naar de meisjes.De hele familie woont in

Australie uitgezonderd Ineke die woont met haar man in Australisch Nieuw Guinea. Wij hebben nog steeds contact met de familie.

Geplaatst door: Jose Westendorp-Caelers | vrijdag, 05 februari 2010 om 07:24

my name was mentioned on your web site . i lived in papua new guinea for the last 37 years doortje lives in brisbane australia

Geplaatst door: ineke hunter (nee van kimmenade ) | vrijdag, 12 februari 2010 om 08:18

picture wth black pete sent in by elvier danis-de haas 3rd and 2nd from the right is ineke and doortje van kimmenade . ineke van

kimmenade can be contacted at bob.hunter@global.net.pg
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Geplaatst door: ineke van kimmenade | zaterdag, 13 februari 2010 om 03:40

Woonde van februari 1960 tot augustus 1962 van mijn negende tot twaalfde jaar op Biak samen met mijn ouders Jan

Hoogendoorn(werkzaam voor de opbouw van de beveiliging vliegveld Mokmer)en Francien Hoogendoorn-Sopaheluwakan, broer

Willem(Wim) en zus Tilly. Eerste huis was aan de weg langs het vliegveld(wijk Mokmer)met inderdaad het bekende platje en de

liftvan van Varekamp met net aangekomen spullen uit Holland voor de deur en de familie Tetelepta als buren. Het tweede huis op

de Bernardweg vlak bij onze (de europese) school en aan zee grenzend aan de achtertuin. Namen: meester van Doorn( tevens ook

correspondent van de telegraaf?)Fam. v.d. Bijl,Fam. Manuputty(ja,John),Fam.Veenstra( ook echt fries),Esther de Winter,Roel

Solcer,Edith Vitalis,Maudje Stofberg, Linda, Ilse,Rene en Frits de Seriere,Pamela Lawson,Grace de la Croix,Agnes Tawaäng,Yvonne

Meijer,Ingrid Peggy van Kriegenbergh,Wiene en Bert Theuvenet, Ivonne Lufting,Henny Bronkhorst,Greetje Landman,Marian

Gout,Zusje Manuhutu,Rita Oosterom,Robby Jansen, Donald Edward Kluit,Jenny Schut,Izak Pattimaipau,Marianne Ooms,Coby

v.d. Bent,Lilian v.Kimmenade,Trudie en Stijnie Vis, Jerry van Genderen klasgenoten en/of vriendinnen, vrienden waarvan ik de

namen tot nu toe aardig kan onthouden.Met sommige daarna nog contact gehad.De loopgraven bij de school,de school, de huizen

en nog veel dingen bij het oude toen ik later tijdens een reis door Indonesie en N.G. ook Biak aandeed. Het vertrek van bekenden,

ons eigen (voor mij) snelle vertrek in 1962, het wegvliegen tijdens de ondergaande zon en uitgezwaaid door vrienden en

vriendinnen die ook spoedig zouden vertrekken.Dit alles staat mij in het geheugen gegrift, en denk bij het ouder worden soms met

weemoed terug aan die bijzondere jaren uit mijn jeugd in Biak.

Geplaatst door: Gerrie Hoogendoorn | vrijdag, 26 februari 2010 om 01:30

Ook ik kom uit Biak en ben in juli 1962 naar Nederland gegaan. In Biak hebben we op de Julianaweg gewoond.

Wie kent mijn vader en moeder nog?

Ze heten Johan en Loekie van der Elst.

Geplaatst door: Jane van der Elst | maandag, 05 april 2010 om 17:38

Hallo Jose,

Beadankt voor je reactie................

wat leuk, dat er iemand erop heeft gereageerd.

Sorry voor de late reactie, ik had het ontzettend druk, en vandaag dacht ik, ga even kijken op indisch4ever.

Ik heb Ineke's mailadres opgeslagen,

en zal heel snel een mailtje sturen.

Ik weet niet, of ze nog goed nederlands kunnen praten/schrijven,

ben benieuwd.

Nogmaals bedankt,

een lieve groet,

Ria van der Hoeven

Geplaatst door: Ria van der Hoeven | zaterdag, 10 april 2010 om 16:47

hallo nicht Jose Ook ik was op zoek naar de fam van Kimmenade is Australie Ik ben Lenie van Ome Harrie uit Weert. Zou graag jou

emailadres willen hebben kan ik met jou praten over de pc oke??? groetjes je nicht Lenie uit Spanje

Geplaatst door: lenie van Kimmenade | zondag, 18 april 2010 om 20:11

Hier is nog iemand die heel vaak aan Biak terugdenkt... Ik woonde er met mijn ouders en 2 zusjes van 1957-1962 en heb er een stuk

kleuterschool en de eerste twee klassen van de Lagere School gedaan. We woonden eerst aan de Havenweg (?) en later aan de

Bernhardweg. Nummer 3?

Mijn vader (Frans Aarens) vloog voor de Kroonduif.

Naast veel onbekende namen zag ik in de reacties toch ook een paar bekende namen voorbijkomen: Stijnie en Trudie Vis!

Namen van klasgenoten weet ik nauwelijks meer, wel wat namen van kinderen uit de buurt: Lia en Geertje Speek, Hans, Ronald en

Patty Solcer (familie van me), Yvonne en Peter Tettero. Zeggen deze namen iemand iets?

Ik was nog maar acht jaar toen we naar Nederland terugmoesten, maar de Biak-tijd heeft een onuitwisbare indruk bij me

achtergelaten.

Mijn naam? Joke Aarens....

Geplaatst door: Joke | dinsdag, 21 september 2010 om 23:53

Beste,

Ik ben op zoek naar meer informatie over deze familie.

Is er iemand die meer informatie kan geven hierover en speciaal over Cornelis Alfred Uyleman. Data van overlijden kloppen hier

niet omdat dit bij elke persoon in 1975 staat.

V-b Cornelis JOHAN UYLEMAN, geboren te Pati, Djawa-Tengah (Indonesia) op

27

november 1925, overleden in het jaar 1975, zoon van WILLEM HUBERTUS
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UYLEMAN (IV-b) en GENOVEVA HENDRIKA ISABELLA HOUTAM.

Cornelis is getrouwd te Surabaja, Djawa-Timur (Indonesia) op 23

februari

1945 met ELLEN YVONNE ANNIE VON HARRAS, geboren te Malang,

Djawa-Timur

(Indonesia) op 8 maart 1927, overleden in het jaar 1975.

Uit dit huwelijk:

1 CORNELIS ALFRED UYLEMAN, geboren te Surabaja, Djawa-Timur

(Indonesia) op 2 januari 1946, overleden op 4 mei 1975.

Alle informatie omtrent deze familie mag je sturen naar: bart.devry@imlworldwide.com

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Bart.

Geplaatst door: Bart De Vry | maandag, 11 oktober 2010 om 13:15

Nog een beetje meer info over Cornelis Alfred Uyleman:

Hij zou door zijn tante opgevoed zijn en lange tijd in vermoedelijk new guinea gewoond hebben. Daarna terug naar Nederland of

Belgie gaan wonen. De tante zou als voornaam hebben Maud en de man van Maud zou als achternaam Van Eeckhout of Eekhout

hebben. ze zouden 3 kinderen hebben waar onder een dochter vermoedelijk Lennie genaamd.

Met vriendelijke groeten,

Bart.

Geplaatst door: Bart De Vry | maandag, 11 oktober 2010 om 13:33

ik ben trudy vis, het is leuk om mijn naam terug te vinden ,yvonne tetteroo,gerry hoogendoorn enz staan nog in mijn oude poezie

album, overigens waren mijn vriendinnetjes toen:agnietje van der horst en coby van een bent,ben zeer benieuwd waar ze zijn en

hoe het ze vergaat, kwam ook nog de naam veenstra tegen was dat niet wobke veenstra?zat bij mij in de klas. joke arens moet ik ook

nog kenne haatr vader was net als mijn vader vlieger bij de kroonduif.. ben benieuwd

Geplaatst door: trudy vis | dinsdag, 12 oktober 2010 om 21:31

Leuk Trudy, om een berichtje van je te zien hier! Jouw naam is ook in mijn poesie-album terug te vinden (toen schreef je je naam

nog als Trudie). Ik denk dat jij ouder bent dan ik en ik meer de leeftijd van je zusje Stijnie heb? Mijn bouwjaar is 1954. Of we echt

vriendinnetjes waren weet ik niet; wel weet ik nog dat ik, op weg naar school, langs jullie huis fietste en we dan met elkaar verder

fietsten.

De naam van je vader was toch John? Die naam heb ik mijn ouders tenminste vaak horen noemen..

Wat is internet toch een heerlijk iets he?

Geplaatst door: Joke | woensdag, 13 oktober 2010 om 12:52

Controleer je reactie

Voorbeeld van je reactie

Geplaatst door:  | 

Dit is een voorbeeld. Je reactie is nog niet geplaatst.

  

Je reactie kon niet worden ingediend. Fout type:

Je reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die je invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor je reactie wordt gepubliceerd, vul je de letters en cijfers in die je ziet in de afbeelding hieronder.

Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.
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