"Happy moments... praise God. Difficult moments... seek God.
Painful moments... trust God. Every moment... thank God."




Verdrietig, maar dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor ons en anderen heeft betekend.
In vrede en in rust is mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa op 80-jarige leeftijd heengegaan.

Johannis Lucas Lekransy

“Annis”

Ahiolo, 04-03-1944 Capelle aan den IJssel, 14-03-2024

Ineke Lekransy - Supit
Mireille & Marcel, Deborah
Barbara & Clive

Fam. Risamasu - Lekransy
Fam. Lekransy - de Meyier

Wij willen u uitnodigen voor de Troostdienst op donderdag 21 maart in de
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, 2907 TK in Capelle aan den IJssel.
Er is gelegenheid om te condoleren vanaf 19.00 uur. Aanvang dienst 20.00 uur.

Vrijdag 22 maart nodigen wij u uit voor de Dankdienst voor het leven van Annis in bovengenoemde kerk.
Er is gelegenheid om te condoleren vanaf 11.00 uur. Aanvang dienst 12.00 uur.
Na de Dankdienst zullen wij Annis naar zijn laatste rustplaats begeleiden op
Begraafplaats Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2, 2908 LS in Capelle aan den IJssel.

Correspondentieadres: Jachthoorn 32, 2907 SG Capelle aan den IJssel



